BEDEVAART POLEN

Bedevaart naar diverse
heiligdommen in Polen

- 27 aprilt/m 7 mei 2026 -
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Markt met Mariakerk in Krakau




Voorlopig programma
27 april

Reis naar de Poolse grens: Slubice, overnachting in Hotel Kaliski
28 april

Reis naar Lichen Stary, verblijf in Hotel Atut

29 april
Bezoek aan het Heiligdom met Mariabasiliek
30 april
Reis naar Czestochowa, verblijf in Hotel Wenecki
1 mei
Bezoek aan heiligdom met de beroemde Zwarte Madonna
2 mei
Reis naar Krakau, verblijf in Hotel Kazimierz Il in de Joodse wijk
3 mei
Programma dag 1 in Krakau — eventueel uitstap in de buurt
4 mei
Programma dag 2 in Krakau — eventueel uitstap in de buurt
5 mei
Programma dag 3 in Krakau — eventueel uitstap in de buurt
6 mei
Reis naar de Duitse grens: Kliczkow, overnachting in Hotel Kasteel
Kliczkow
7 mei

Reis naar huis —thuiskomst in Heerlen

In 2026 organiseert onze parochie een mooie bedevaart naar diverse
religieuze centra in Polen. We reizen per touringcar en maken een tussenstop
met overnachting op de heen- en op de terugweg.

De plaatsen die we zullen aandoen zijn:

- Hetreligieus centrum in Lichen Stary met de grootste kerk van Polen; de
Mariabasiliek, die in 2004 is gewijd.

- Hetbelangrijkste heiligdom in Polen: van de Zwarte Madonna - Jasna Géra
- Czestochowa.

We verblijven vervolgens een aantal dagen in de oude koninklijke hoofdstad
van Polen, in Krakau met onder meer het heiligdom van de Heilige Zuster
Faustyna.

Vanuit Krakau is ook (tegen bijbetaling) de mogelijkheid voor diverse uitstapjes
naar bijvoorbeeld

- het indrukwekkende nazi-concentratiekamp Auschwitz,

- de zoutmijnen in Wieliczka,

- de stad waar de Poolse paus Johannes Paulus Il is geboren: Wadowice

- en het pittoreske bergdorp Zakopane.

Vertrek is op maandag 27 april - terugkomst op donderdag 7 mei 2026 (11
dagen) en geestelijk begeleider is pastoor Janssen van de ParochieFederatie
Heerlen-Noord.

Een indicatie van de prijs is €1.100, dat is inclusief de busreis en alle
overnachtingen met ontbijt en avondeten.
U kunt uw interesse doorgeven aan ons parochiekantoor en laat uw naam,
telefoonnummer en /of mailadres achter.

telefoon: 045-5212450

email: info@parochiesheerlennoord.nl
Wij houden u vervolgens persoonlijk op de hoogte, ook in verband met de
hoogte en termijn van de eerste aanbetaling.

Voor verdere vragen kunt u bellen met
- Yvonne Rodenburg-Cierniak: 06-4001 1923



